








Een vergeten en half verdwenen renbaan

Gerard Baar

Een van de oudst bewaard gebleven plekjes van vo6r de zandwinning in de Blijkpolder
is het stuk akker dat in de Overmeerse hoek van de plas ligt en waarvan het uiteinde

bekend staat als ‘De Punt’.

De Punt in de winter.

Na het beéindigen van de zandwinning, op 31
december 1979, heeft de Provincie wat later
de nieuw ontstane Spiegel en Blijkpolderplas
voor het symbolische bedrag van één gulden
overgenomen. Niet eerder nadat de Ballast het
in de zuidoosthoek geplande nieuwe recrea-
tiegebied had opgespoten. Die hoek zou naar-
mate de begroeiing toenam verder gaan leven
onder de naam ‘Het Paradjjs’.

Net over de boogbrug, die bijna aan het
begin van het vlakbij Overmeer-Noord in
1970 aangelegde nieuwe fietspad naar de
Goog ligt, lag aan de linkerkant nog een stuk
veengrond. De noordenwind had daar tien
jaar lang danig op in kunnen beuken. Over
een lengte van minstens een paar honderd
meter was het afgekalfd tot vlakbij het Goog-
pad. De Provincie liet er geen gras over
groeien. Een kleine zandzuiger spoot in 1980
een paar maanden lang net zoveel zand op als
dat er aan veen was verdwenen. Nadat het
bord ‘gevaarlijk drijfzand’ weggehaald kon
worden, keken de planologen niet op een
paar boompjes. De naam ‘Miljoenenpark’ zou
niet misstaan.

Het zuigertje deed meer

Tegelijkertijd pakte dat zuigertje de hoek van
die afgebrokkelde akker mee waar mijn ver-
haal mee begint. De bedoeling van de Pro-
vincie was om de kop van deze boven water
gebleven akker geschikt te maken voor
windsurfers. Ze liet er daarom ook beschoei-
ing slaan. Het bleck al gauw dat het volgens
de toenmalige beoefenaren van die sport niet
aan de verwachtingen voldeed. Bij zuid-zuid-
westenwind kostte het enorm veel moeite
om weer bij het vertrekpunt aan land terug te
komen. Er was geen man overboord: zwem-
mers, duikers, vissers en uitrustende wande-
laars maken er tot op heden maar al te graag
gebruik van.Vooral voor bewoners van de
Blijk is het genieten. Een groot openlucht-
zwembad naast de deur, wat wil je nog meer.

Paardenfokker Gerrit Venneman.

De verdwenen bocht

Lang niet iedereen weet dat op deze plek
door pikeurs opgezweepte paarden briesend
door de bocht aangestormd kwamen vanaf de
akker aan de overkant. De zuiggrens van de
zandzuiger liep tijdens de zandwinning in de
Blijkpolder tot vlakbij de Punt, zodat U die
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verdwenen bocht van de voormalige renbaan
er zelf bij moet denken. Beide akkers kwamen
uit achter de Meerlaan, waar nu het wijkje Ve-
nenburg ligt. Ook in die hoek was een stukje
water gedempt om tot een gesloten circuit te
komen. Het lag naast de in 1932 door de
broers Bernard en GeritVenneman opgerichte
melkfabriek Hofstede Rundervreugd. Hun
vader had in Overmeer een boerderij aan de
Overmeerseweg. Hij boerde op legakkers in
de Blijkpolder. De broers zijn op die rond
1965 gesloopte boerderij geboren.

Het begon met een melkhandel

Zij waren in 1927 vanuit een fabriekje voor-
aan op de Overmeerseweg (tegenover het
kasteel) met een melkgrossierderij op Amster-
dam begonnen. Alles deden ze zelf. Zodoende
kwamen de twee haast niet aan slapen toe,
want ochtend en avond moesten de melk-
bussen bij de boeren opgehaald worden.
s Morgensvroeg brachten ze dan de gekoelde
melk naar de stad. Bij de draaibrug over het
kanaal bij Weesp moest er vaak gestopt wor-
den omdat er een sleep aankwam. Ze vielen

Woning en boerderij van Bernard Venneman.

(TR

Tochtsloot die in de het jaren 20 het Horstermeer water via
het Overmeerse gemaal naar de Vecht pompte.

Hier kwam later de Melkfabriek ‘Hofstede Rundervreugd’.

dan gelijk in slaap. Als ze dan weer verder
konden maakte de brugwachter ze wakker.
Ze hielden vol, Hofstede Rundervreugd was
de kroon op die voorbije jaren.

In 1953 lieten de twee zich uitkopen omdat
ze de concurrentie met de grote melkfabrie-
ken niet meer aankonden. In samenwerking
met een aangetrokken chemicus, de heer
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Op de sulky van het op kop rennende paard zit amateurpikeur
Gerrit Venneman. Hij won!

Bosma, zetten zij onder zijn leiding een
schuimrubberfabriek op in de leegstaande ge-
bouwen onder de naam Matrassenfabriek
Riviera. U gelooft het of niet, maar eerst
nadat ze hadden geprobeerd uit gras wijn te
maken! In 1986 verhuisde het bedrijf in zijn
geheel naar Huizen. De naam van de fabriek
leeft voort in de geschiedenis, want de paar
jaar later op dezelfde plek gebouwde woon-
wijk heet Rivierahof.

Waarom een renbaan?

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Boe-
renzoon Gerrit Venneman, die na de Lagere
School gelijk aan het werk moest, heeft nooit
zonder dieren kunnen leven. Hij begon in
1937 met een paardenfokkerij. In 1939 legde
hij, samen met zijn broer, de boven beschreven
renbaan aan. Gerrit maakte zijn droom waar,
hij was van jongs af aan altijd gek van paarden
geweest. Later zou blijken dat hij dat niet on-
verdienstelijk heeft gedaan, te meer vanwege
zijn feeling voor de fokkerij met Amerikaans
bloed. In 1941 plantte hij, op aanraden van
zijn (oudste) broer Bernard, langs de hele draf-
baan wilgentakken. Binnen een paar jaar
waren dat natuurlijk knotwilgen, zodat onder
andere op het stuk naar ‘de Punt’ knotwilgen
staan die inmiddels 78 jaar oud zijn. Een paar
andere gedeeltes van de voormalige renbaan
zijn daardoor nog zonder veel moeite als
zodanig te herkennen in dit stukje Overmeer.



Tegenover de Kooikerboog staan ze zelfs nog
drie rijen dik. Het snelgroeiende hout zal wat
later in de Tweede Wereldoorlog (vanwege het
groeiende gebrek aan brandstof) waarschijnlijk
goed van pas zijn gekomen.

Furore binnen de drafsport

Zoals gezegd begon het alle-
maal in 1937. Gerrit bezat
toen al een paar harddravers.
Tijdens de oorlog kwam
pikeur Willem Leeuwen-
kamp in Overmeer terecht.
Gerrit en hij zijn hun hele
leven bevriend gebleven.
Willem begon de paarden
samen met Gerrit intensief te
trainen, hetgeen zich later
uitbetaalde in aardig wat
koersoverwinningen. Terug-
kijkend is de merrie Victrix
V de snelste draver van alle
paarden uit de Stal Venneman geweest.

Pikeur Leeuwenkamp vocht zich met dit dier
in bloedstollende races (voor de kenners) naar
vele koersoverwinningen. Bijvoorbeeld de
Prijs derVeelbelovenden en de
Stayers der Vierjarigen. Stal
Venneman deed zelfs mee aan
internationale draverijen. In
[talié¢ op de banen van Milaan
en Florence, in Frankrijk bij
Parijs en zelfs tot aan Malméo
in Zweden toe.

Gerrit Venneman heeft dertig
jaar als amateur-pikeur zijn ge-
lietde paardensport beoefend,
pas op zeventigjarige leeftijd
kwam hij voorgoed uit de sulky.

Namen, geen nummers

Hij was gek met zijn dochters, zodat hij in
het jaar dat de namen van de veulens met een

Wedstrijd met arreslee in 1963 op het ijs
van de renbaan. Het ijs was bijna één
meter dik!

Foto in Zweedse krant.

D moesten beginnen hij er drie naar hen ver-
noemde. Te weten: Darling AdrieV, Dear Elly
V en Dofia Willy V. Bij de C verraste hij
Conny Stuart door een van zijn veulens naar
haar te vernoemen. Ze was er zo trots op dat
ze meerdere malen speciaal voor haar paard
naar de koers in Hilversum
kwam. Die drafbaan lag op
de plek waar zich nu het
Arenapark bevindt.

De drafsport belandde door
de oplopende kosten van het
houden van paarden in een
impasse.Voorheen vulden de
tribunes van de banen zich
met een paar duizend meest-
al gokbeluste toeschouwers,
het hoorde gewoon bij deze
sport. Langzaam maar zeker
ging de inzet bergafwaarts.
Uiteindeljjk zijn er in Ne-
derland twee renbanen over-
gebleven, Duindigt en Wolvega.

Volgens zoon Pim klimt de drafsport lang-
zaam uit het dal doordat er in Frankrijk 24
uur per dag gegokt kan worden. De constant
op TV vertoonde beelden van
paardenraces schijnen veel
mensen die een gokje willen
wagen aan te trekken. De
winstuitkeringen verlopen via
een geavanceerd computersys-
teem. Het grote aantal gokkers
staat borg voor een betere op-
brengst voor de eigenaren van
de paarden.

Tot slot een anekdote. Op de
terugweg van een race in
Frankrijk besloot de crew (de Vennemannen
en pikeur Leeuwenkamp) een hapje te gaan
eten. Ze koppelden net als altijd eerst de paar-
dentrailer los om hem handmatig in de goede
richting te zetten. Die manoeuvre, altijd
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noodgedwongen uitgevoerd vanwege de
meestal te krappe parkeerplaatsen onderweg,
was er ingesleten.Voordat ze de reis vervolg-
den haakten ze dan gewoontegetrouw de
trailer weer achter de auto. Dat ging altijd
goed, tot die ene keer. Al flink op weg en nog
nagenietend van de heerlijkheden van de
Franse keuken, doorbrak ineens een stem de
stilte: “de paardentrailer”. Er zat niets anders
op: als de donder terug om hun levend kapi-

taal op te halen!

Achter het Rode Dorp begint het opspuiten voor de wijk de Blijk.
Ben Venneman legde in 1973 tevens een dijk aan vanwege het
verschil in het waterpeil tussen de Blijk- en Spiegelpolder.

Van paardenbaan tot ijsbaan

De bocht in de baan moest eind jaren zestig
wijken voor het zandzuigertje waarmee Ben
Venneman, samen met Willem Tamming,
alvast een stuk van de Blijkpolder achter de
Rode Buurt begon op te spuiten. Begin 1960
kreeg IJsclub Nederhorst den Berg er haar
domicilie. In de strenge winter
van 1963, toen zelfs de Spiegel-
plas dichtgevroren was, is er op
het meer dan één meter dikke
ijs een wedstrijd met arrensle-
den gehouden. Een leuk inter-
mezzo in een winter die ons
drie maanden in haar greep
hield. Na 1970 duurde het lang
voordat het ijs betrouwbaar
was.
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Bestuurslid Cees van Selm drukte dat in een
ijsclubvergadering nogal plastisch uit: “door
die verrekte noordoostenwind moet je na
tien dagen vorst nog steeds halverwege de
baan zwemvliezen aan hebben”. De door de
wind ontstane onderstroom speelde de be-
trouwbaarheid van de baan danig parten.

De renpaarden van Gerrit Venneman waren
na het verdwijnen van de verste bocht in de
thuisbaan naar de stallen van Willem Leeu-
wenkamp in Hilversum overgebracht. De
fokkerij ging gewoon door. De merries kon-
den met hun dartelende veulens lange tijd
rustig grazen op stukken nog niet weggezo-
gen land. Op de plek waar nu de vrijstaande
huizen van de Kooikerboog staan, heeft van
begin tachtig tot eind jaren tachtig een jacht-
haven gelegen, Jachthaven Venneman. Zo
komt het dat het bruggetje over het water van
de voormalige renbaan zo mooi gebogen is.
Op de drichoek waar Horstwaarde is ge-
bouwd had de ponyclub van Theo de Mol
heel wat hoefatdrukjes liggen.

Om te eindigen bij het begin komt het goed
van pas dat ik iets heb recht te zetten. In een
artikel in Werinon 91 vergat ik te schrijven
dat er naast het gedeelte van de Blijkpolder
waarop de wijk ‘De Blijk’is opgetrokken nog
een stuk van de polder is opgespoten. Net
over de boogbrug gaat dit om al het land dat
aan de rechterkant van het fietspad ligt, tot
aan het punt waar het Googpad bijna de
Horstermeerdijk raakt.

Voor de zwemmers onder u:
tegenover het tussen het groen
verscholen eerste strandje. On-
derweg naar dat punt heeft u
echt niet gehallucineerd, want u
bent wel degelijk een paarden-
renbaan tegengekomen en wel
die van de familie De Mol on-
der de naam ‘Manege de Laan-
hoeve’. [ ]
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Bovenstaande fotocollage is van Els Oomen.
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VERKRIJGBAAR BlJ DE HISTORISCHE KRING NEDERHORST DEN BERG

Themanummers van WERINON:

Van blekerij tot wasindustrie. (1992) € 2,50

Onderwijs in Nederhorst den Berg. (1994) € 2,50

Petersburg — Een verdwenen buitenplaats. (1996) € 3,00

Nederhorst den Berg Speciaal. (2001) € 3,00

Religieus Erfgoed — Geloven in monumenten. (2005) € 5,00

De Willibrordkerk door de eeuwen heen. (2008) € 5,00

Historische Canon van Nederhorst den Berg. (2009) € 10,00

Parochie H. Maria Hemelvaart — Nederhorst den Berg en Nigtevecht 1811-2011. (2011) € 5,00
Levensboek — Doot ende begraven. (2016) € 5,00

Kwartaalblad WERINON:

Losse nummers. (indien voorradig) € 3,00

Boeken:

Nederhorst den Berg tijdens de oorlog. Willy van Deutekom e.a. (1986) € 1,00

Om het vriespunt — 100 Jaar IJsclub Nederhorst den Berg 1902-2002. Jan Baar. (2002) € 5,00
Warinschool 1881-1981 — Honderd jaar Christelijk Onderwijs te Nederhorst den Berg. (1981) € 2,50
Nederhorst den Berg — Tussen Vecht en Eem. (1993) € 7,00

De Brug — Een eeuw wijzer. (1999) € 1,00

Het gemeentehuis van Nederhorst den Berg. W.J. v. Deutekom/J. Jansen. (1984) € 1,00

DVD:

Nederhorst den Berg anno 2001. € 10,00
Nederhorst den Berg 1965. € 10,00

Nederhorst den Berg door de jaren heen. € 10,00
De Willibrordkerk in ere hersteld. € 10,00

Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV)

Bezoekadres: Oude Enghweg 23, Hilversum.
Openingstijden: maandag en dinsdag 9.00 uur-17.00 uur.
Informatie: telefoon 035-6292646 en
www.gooienvechthistorisch.nl
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