


MEDEDELINGEN EN BERICHTEN

PROGRAMMA 2011

o 17 februari

Bijeenkomst voor de actieve leden van de Historische Kring in de
vergaderruimte van sporthal De Blijk (uitnodiging volgt).

e 11 maart

Jaarvergadering met lezing over de Drentse Landbouwkolonién door de
heer Wil Schackmann uit Groningen, schrijver van het boek ‘De
Proefkolonie’.

e  9juni

Excursie kasteel Nijenrode in Breukelen, aanvang 19.00 (op inschrijving).

De Drentse Landbouwkolonién. (Vooraf aan de lezing op 11 maart 2011)

Bij het woord kolonie' denk je aan een ver land aan de andere kant van de
aardbol. Maar vanaf 1818 trekken 'kolonisten' uit heel Nederland, ook uit
de Vechtstreek, naar zuidwest Drenthe. Met financiéle steun van de beter
gesitueerde plaatsgenoten proberen zij een nicuw bestaan op te bouwen in
landbouwkolonién als Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord. De
belevenissen van die kolonisten staan centraal in een lezing op vrijdag 11
maart na afloop van de ledenvergadering.

Wil Schackmann is schrijver van het boek De proefkolonie, viijt, vaderlijke
tucht en het weldadig karakter onzer natie. Daarin weet hij dankzij het
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’s-Graveland en zijn buitenplaatsen. H.J M. Tromp, R H M. Immerzeel,
K.D. Aschman, 2009.

EXPOSITIES

Doodgewoon. Over de dood en het alledaagse leven. Museum
Hilversum.

Sporen uit de Mediene. Joods verleden van de Vechtstreek. Musecum
Maarssen.

De historie van de Vesting Muiden. Het Muizenfort, Vestingplein,
Muiden.

Streckmuseum VredeGoed. Heuvellaan 7, Tienhoven, www.vredegoed.nl.
Van kaaskruier naar wereldmerk, Westland kaas. Huizer Muscum,
Huizen.

Van Mariaconvent tot Comenius Museum, 570 jaar geschiedenis van
een gebouw. Comeniusmuseum Naarden.
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De Algemene Gymnastiek Vereniging ‘Door Eendracht Sterk’ (DES) opgericht in 1950.

De eerste oefenruimte was in de varkensschuur’ van de heer Pfeifer, naast Overmeerseweg
74. De leidster was Erna Timmermans uit Weesp. In 1961 werd het gymlokaal bij de
Warinschool in gebruik genomen.



In 1968 vormden DES en DIO samen de Algemene Gymnastiekvereniging Nederhorst den
Berg. Vanaf 1980 wordt er getraind in Sporthal ‘De Blijk .
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De RK Gymmnastiekvereniging Door Inspanning Ontspanning (DIO), opgericht in 1953. De
eerste oefenmeester was de heer Heineman uit Bussum. Het Parochiehuis naast de kerk
deed tot 1961 dienst als oefenruimte.

Staand: Ton de Groot (l)en Ada Smits.

Voor v.In.r.: Wim Dubelaar, Jan van der Meer, Hein Galesloot.

KOPIJ NR 77

Kopij voor nr.77 van Werinon voér 15 januari 2011 inleveren bij de redac-
tie of via e-mail, werinon@historischekring.nl, met origineel beeld-
materiaal.

INTERESSANTE LEZING OVER 'VERVENING EN TURF'

De een paar keer per jaar door onze HKN georganiseerde vereni-
gingsbijeenkomsten op de vrijdagavond trekken meestal aardig wat
belangstellenden. Vooral sprekers over onderwerpen die op onze streek
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UIT HET FOTO-ARCHIEF
Familie Van Lynden 1917

Deze prachtige foto hing op de tentoonstelling van de fotocollectie van de
Rijksuniversiteit van Leiden in het Fotomuseum bij het Gemeentemuseum
in Den Haag. De opname is gemaakt op kasteel Nederhorst, waarschijnlijk
ca 1917, door Francis Kramer en werd in 1960 door d¢ RU aangekocht.
Achterop stonden enige gegevens van de geportretteerden.

Rechts zitten Godert Jakob Karel Baron van Lynden, de eigenaar van Kasteel Nederhorst en
zijn vrouw Jonkvrouwe Cornelie Wilhelmine Cecile Repelaer met hun twee kinderen.
Achter de jonkvrouw staat Barones Renée Clara Oeda van Lynden. In het midden staat
Jonkheer Louis Henri Quarles van Ufford, voor hem zit zijn vrouw Everarda Jacoba Barones
van Lynden, naast haar staat hun zoon. Links zit de familie Van Tuyll van Serooskerken,
Baron Frederik Christiaan Constantijn en zijn vrouw Lucile Agnes Barones van Lynden met
hun drie kinderen. Achter deze familie staat Baron Frans Aernout Van Lynden. Deze jongste
Van Lynden was doofstom.

Cees en Els van Noppen zorgden ervoor dat de foto in ons archief terecht
kwam.
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Het hoofdstuk ‘Van Vreeland tot Nederhorst den Berg’ beschrijft eerst de
westoever met korenmolen De Ruiter, het bedrjfsterrein van bagger-
maatschappij Blankevoort ‘ferreinen met loodsen en opslagplaats van
materiaal. Het was hier vroeger landelijker, rustiger en ... mooier’, en
verder nog de Hoekermolen en een aantal boerderijen.

Langs de oostoever wordt gewezen op ‘de fabriek van ijzeren vaten’ van
Van Leer, de boerderij Groot Kantwijk, Weltevreden (van ouds het
Vagevuur), Klein Kantwijk (De Hel ) en 't Hemeltje. Van de Sluis- en
Brugwerken met wachterswoning vindt de schrijver dat het geheel zich
goed aanpast aan het landschap. Uiteraard krijgt De Nes de nodige
aandacht. De vermelde ophaalbrug over het afwateringskanaal van de
Horstermeerpolder, het Boezemkanaal, is in 1962 geamoveerd en vervan-
gen door een betonnen exemplaar. Overmeer krijgt slechts de vermelding
‘buurtschap met zuivelfabriek .

Uiteraard ontbreken de interessante aspecten van Nederhorst den Berg niet:
Nederlands Hervormde kerk, Kasteel Nederhorst, de Roomsch Katholicke
kerk en de wasserijnijverheid.

De stille vecht bij Nigtevecht.
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Zij vermeent hiermede aan haren last voldaan te hebben en heeft de eer zich
te noemen
Uwe Commissie voomoemd en in derzelven naam

C.Herbert, secretaris.
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De Reevaart met brug en brughuis omstreeks 1905; rechts is de wal aan de Voorstraat
(collectie Ruud Verkaik).

‘In allen deelen de waarheid’

Burgemeester Sanderson zorgde ervoor, dat de redding ter kennis kwam
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Loenen. Hij overhandigde
het door schoolhouder Van Rikxoort opgestelde getuigschrift van de
redding van Joanna.

In de vergadering van "t Nut van 16 juli 1833 wordt een Commissie van
Onderzocek van drie heren benoemd, die de zaak zal gaan onderzoeken. In
de vergadering van 7 september 1833 deelt de Commissie mee, dat ze nog
geen verslag heeft kunnen samenstellen. Ook op 22 oktober kan er nog
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Vader Jan was toen hoepelmaker, daarvoor was hij ook nog een tijd
brugwachter. Moeder Janna overleed in 1846,

(ap o e et el bl T
Januq,_w&/)v’?/“

Peretpbrinn
M /%l/?mg&w}ykﬂ.//m ///._ 3. ,3,.

nw p,£ € .4 2o
M- I'A- ud Svona—

Z?m«o&.a;d' : s __)'__)Z‘

- - - J—00
MM#};J&‘ Aty 5
¢M@ j[)B)M_/QA%

f’“‘-/‘c o

De redders

Dokter Van Loon, heel- en vroedmeester, vestigde zich in 1832, 26 jaar
oud, met zijn vrouw Catharina en zoontje Hendrik in Den Berg. Het was de
bedoeling, dat hij de praktijk en apotheek van dokter Matthias Schulz, die
was getroffen door een ‘ongelukkige’ ziekte, zou voortzetten.
Waarschijnlijk woonde het gezin in hetzelfde pand als dokter Schulz,
Voorstraat 13. Jammer genoeg voor Van Loon herstelde dokter Schulz
‘door een gelukiige samenloop van omstandigheden’ dusdanig, dat hij zijn
werk kon voortzetten. Voor twee dokters was er in de kleine gemeenschap
van 876 zielen natuurlijk geen plaats. De gemeente kon ook niets voor hem
doen. Dokter Schulz oefende zijn praktijk in het huis Voorstraat 13 uit tot
1848 op een traktement van 150 gld. per jaar. Hij overleed in dat jaar op
51-jarige leeftijd.

Op 18 juli 1833 kreeg Dr. H.C.W. van Loon, Officier van Gezondheid in de
2% Klasse, het Metalen Kruis uitgereikt. Waarschijnlijk viel hem deze eer
te beurt voor zijn optreden tijdens de Belgische Opstand en de Tiendaagse
Veldtocht in 1830.
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dat kon niet missen. Hij en zijn vrouw waren sowieso al goed voor twee
stuks.

Oh ja? Mispoes! Toen ik hun woning naderde, zag ik cen opvallend
neergezet schoolbord met de nog opvallender tekst: NIET GROETEN
SV.P.

Dat is toch wel hoogst merkwaardig, dacht ik. Niet groeten? Zouden ze de
pest hebben aan Sire of zo? Of zijn toegetreden tot een of ander anti-
groetgenootschap?

We leven in een vrij land, dus ik negeerde het bord en zei vriendelijk:
‘Goede morgen’.

Foto Theo van der Zee.

letwat geirriteerd zei de man: ‘Beste man kun je niet lezen? Er staat toch
duidelijk dat we niet gegroet willen worden, doe dat dan ook niet.”

Enfin, er was een duidelijke opening voor een informatief gesprekje. ‘Ja,
allicht heb ik dat gelezen. Maar ik dacht dat ik het niet goed begreep.
Vandaar dus dat ik toch maar groette. Sorry. Maar waarom willen jullie dat
niet meer? Voorheen was het toch geen probleem?”

Hij schoof op het bankje een beetje naar zijn vrouw en wees uitnodigend
naar de vrijgekomen plek. Ik ging zitten, gaf beiden een hand en zei toen
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VOETBALVELDEN IN RUSTE (toegift)

Gerard Baar
Tikkie terug

Gedurende de afgelopen maanden is er op alle fronten (ook buiten het
voetbal) veel tegen elkaar aangeschopt. Ik heb besloten zonder na te
trappen nog een keer terug te blikken op een periode die ieder van onze
generatie op zijn of haar manier beleefd heeft. Om duidelijk te maken dat er
wel eens frustraties aan te pas kunnen komen, biecht ik op dat ik een
heleboel jaren later een oud VBO-er heb voorgedaan wat ik zou doen, als ik
nog ¢én keer met het eerste elftal van de club uit mijn vroegste voetbaljaren
mee zou kunnen spelen. Zonder bal liet ik hem laat op de avond zien hoe
dat in zijn werk zou zijn gegaan: Aannemen, hard richting eigen doel lopen
en schieten. Hij kwam niet meer bij, maar begreep wat ik bedoelde. Dat
deed mij deugd, omdat in het eerste spelen niet altijd van kwaliteit athing.

Jan van Benschop (Lzn) komt in 1943 vol vuur de 'kleedkamer' uit rennen. Anno 2010 nog
altijd iedere dag lopend of fietsend in de Bergse buitenlucht. Achter hem Piet Dubelaar en
Jan Mulders. Jan van Benschop is de vader van de huidige voorzitter van V.V. Nederhorst.
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openden aan weerszijden de hekken en de wagen verdween in de verte. De
scheidsrechter gaf een stuiterbal en de strijd met het veld, de wind en de
tegenstander ging verder. Ik streed voor het eerst dapper mee, want er
raakte altijd wel iemand geblesseerd.

De grootste boosdoeners waren ongelijke, hobbelige terreinen, gebrekkige
lichaamsbeheersing en het spelen zonder scheenbeschermers. De wind is
niet helemaal uit te sluiten, die factor maakte het spel een deel van het jaar
minder beheersbaar. De meeste velden in de westelijke helft van de
provincie Utrecht lagen namelijk, net als het onze aan de Reeweg, oost-
west. Hier en daar hield met wat geluk een dijk wat wind tegen, maar voor
de rest was er nog geen enkele windbrekende bebossing te bekennen. Een
ander gegeven was de fysicke kracht van mannen uit de polder. Eerlijk
gezegd kan ik daar kort over zijn, omdat anders de pot de ketel verwijt dat
hij zwart ziet. Het enige Lieverdje in die jaren stond roerloos op het Spui.

Foto 4 Aan de linkerkant van het in tweeén gedeelde witte pand had Van Hal zijn
bakkerswinkel.
Het is nu onderdeel van AH, in de muur zit een geldautomaat.
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Voorstraat en ging vrolijk door het leven zonder ergens tegen op te zien.
Vandaar dat hij het bestuur had voorgesteld op zondag een koek en zopie
op het voetbalveld aan de Reeweg te beginnen. Die bewuste ochtend had
onze nicuwe bakker natuurlijk al iets meegekregen van de heersende
panick. Onder het uitladen van zijn met versnaperingen gevulde bakfiets
spitste hij de oren en kwam tot de conclusie dat dit de kans van zijn leven
was. De gang naar de pastoor hoefde hij niet te maken, omdat hij als een in
Oss geboren katholicke Brabander al bij ons in de kerk was gesignaleerd.
Bovendien sprak mee dat hij van ver kwam. Tussen neus en lippen door
bracht hij naar voren dat hij wel eens gekeept had, waarop het bestuur hem
zonder verdere vragen het doel liet verdedigen. Even later bleek dat hij in
het diepe was gesprongen zonder de zwemkunst machtig te zijn. Want
eenmaal aangetakkebost op zijn geleende voetbalschoenen, wekte hij
tijdens het inschieten niet de indruk een erg betrouwbare doelman te zijn.

Inkijkje in het met een luik af te sluiten verkooppunt van Avance. U ziet dat er niet veel te
koop is. In die tijd voldeed het aan de vraag. De dames genoten, ook wanneer de hele
handel bij storm door hun nerinkje vioog. Voor VBO verzorgde vanaf 1962 Niek Breed de
verkoop vanuit het Iuik dat in de noordgevel van het oude kleedkamergebouw op het nienwe
veld aan de Vieelandseweg zat. Bij de thuiswedstrijden van Avance zwaaide tante Ank van
Huisstede de scepter, haar man Alt was inzetbaar voor alles wat speelde.

Geen ramp, degraderen kon het eerste elftal toch niet. Pas eind jaren vijftig
pretendeerde VBO onder leiding van een nieuwe trainer promoti¢ naar een
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weinig mogelijk geld. Een mooi ideaal, dat heel veel organiserend vermo-
gen vergde. De bouw van een kantine met vergaderruimte kreeg prioriteit.
Het gebouw is bijna helemaal door vrijwilligers van de grond gekomen en
in 1969 zelfs op uitnodiging feestelijk geopend door de heer Nederhorst, lid
van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Hij bood de club de
Nederhorstwisselbeker' aan, ieder jaar uit te reiken aan een lid dat zich
bijzonder verdienstelijk maakte. Een deel van de toen nog bestaande KVP
legde het gebeuren uit als een publiciteitsstunt van voorzitter Hiemstra-
PvdA.die echter alle kleuren een warm hart toedroeg. Na een paar jaar
bleck de beker niet zo'n goede zet geweest te zijn omdat het toeckennen voor
interne problemen ging zorgen.

P

Foto 6 De voorbije tweedeling volledig in beeld. VBO keeper (tevens voorzitter, hoezo
verjonging? Waarschijnlijk weer keepersprobleem) Herman van Kooten loopt broederlijk
naast aanvoerder Evert Roukens van Avance (zijn vroegere buurjongen) het net ( in 1962)
geopende gemeenteveld aan de Vreelandseweg op, met in hun kielzog onbevreesde mannen
die de eer van hun achterban gaan verdedigen.
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De wekelijkse opstelling van het eerste bracht de eerste paar jaar de tongen
in beroering van een deel van de oud-supporters van de samengevoegde
clubs. De spelers liepen allemaal in het wit, maar als ze het veld betraden
zag de oudere garde ze nog steeds in rood of geel op komen draven. De ene
keer liepen er teveel algemenen in, dan weer teveel roomsen. Onderhuids
zat veel oud zeer dat nog wat tijd nodig had om te slijten. Ik heb er een keer
middels een wedstrijdverslag in de in 1967 gestarte Brug een beetje de
draak mee gestoken, wat resulteerde in het advies van de aanvoerder van
ons elftal Overmeer maar even te mijden. Het liep zo'n vaart niet, bij
glasbreuk moest ik bijna overal als redder in de nood opdraven, zodat ik
een ongeschreven vrijgeleide bezat. Onder het uithakken kwamen, naast de
wegspringende stopverf, ook vanzelf allerlei verhalen los.

Foto 7 Opening van de Dam eind 1967. Links wethouder Jan Hiemstra (tevens voorzitter
van het net opgerichte Nederhorst), naast hem wethouder Gerla ( van de in 1964 opgerichte
VVD), burgemeester Van Harinxma Thoe Slooten voert zoals u ziet het woord. Dan komt
mevr. Hiemstra in beeld en rechts zien we de vroegere verslaggever en dorpsagent Brandes
het hele gezelschap bewaken.

Bij de SC Nederhorst voerde ondanks alles de progressie de boventoon. De
dorpelingen die binding met sport hadden, zetten zich massaal in voor
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